Vertelling 8-12 jaar

Een bijzonder feest
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen: Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

In de stad Jeruzalem klinken allemaal stemmen. Er zitten veel vieemde woorden bij,
maar het zijn allemaal blije woorden. Want in de stad is het feest. Mensen van overal
zijn samengekomen om te vieren. Ze spreken elkaars taal niet, maar dat maakt niets
uit. Want om feest te vieren, heb je geen woorden nodig.

Naast al die blije mensen in de stad zijn er ook een paar mensen die niet zo vrolijk
zijn. Het zijn de leerlingen van Jezus. Ze zitten samen in een kamer, de deur en ramen
dicht. Ze praten en bidden, samen wachten ze op wat komen gaat. Precies zoals Jezus
heeft gezegd toen Hij naar de hemel ging. Maar wat gaat er dan komen? Ze weten het
niet. Totdat ze het voelen.

Een wind blaast door hun haren en langs hun nek. De leerlingen rillen en kijken

om zich heen. De deur en ramen zijn nog steeds dicht. Er licht iets op. Het lijkt een
vuurtje dat zich snel over de hoofden van de leerlingen verspreid. Een warmte vult
de ruimte. Het is de Heilige Geest van God. De leerlingen voelen dat dit is waar ze
op hebben gewacht. Dan begint het te stromen. Woorden borrelen op en zoeken een
weg naar buiten. De leerlingen beginnen te vertellen. Over God en al het goede dat
een leven met God brengt. Ze gooien de deuren en ramen open en vertellen het aan
iedereen.

Buiten staan de mensen stil. Ze luisteren naar de woorden. Ze kijken elkaar aan:
‘Versta jij dat ook?’ iedereen knikt, want iedereen begrijpt precies wat de leerlingen
zeggen. Ze horen het in hun eigen taal. ‘Het is een wonder’, zeggen ze tegen elkaar. Zo
is het die dag niet alleen maar feest in de stad, het is een feest voor iedereen!

Jolanda van der Marel

Weetje

Het feest waar de mensen voor samengekomen waren in de stad Jeruzalem, was het
pinksterfeest. Er werd gevierd dat Mozes de tien geboden had ontvangen. Ook werd
het begin van de tarweoogst gevierd.
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8-10 jaar
P Gesprek: Eerst hebben dej leerlingen
W e ramen en de deuren dicht. Doe
o dit zelf ook. Voel en luister goed.
Wat zie je, wat hoor je en wat voel je? Zet nu
alle ramen en deuren open of ga samen naar
buiten. Bespreek ook nu wat je ziet, hoort en
voelt. Merken de kinderen het verschil?

Spel: Welke mooie woorden zullen de

leerlingen over God gezegd hebben? Kies

vier woorden/zinnen uit en bedenk hoe
je deze woorden kunt ‘zeggen’ zodat iedereen
ze begrijpt. Laat om de beurt iemand één van
deze woorden kiezen en die laten zien met
gebaren en geluiden erbij. Weten de anderen
welk woord ‘gezegd’ worden?

Creatief: Ga naar buiten en schrijf

met stoepkrijt de woorden die de

leerlingen van Jezus verspreidden.
Welke boodschap hebben de kinderen voor
de wereld?

11-12 jaar
Gesprek: Kunnen mensen nu ook de
Q kracht van God ervaren? Hoe dan?
Voor welke dingen zou je de kracht
van God kunnen gebruiken?

Creatief: Maak een pinksterkrant.

Daarin staan berichten waar mensen

energie van krijgen: vrolijke,
inspirerende dingen dus!



